Langs
e A Deense kastelen

De Deense Kastelenroute is een topbestemming voor
langeafstandsfietsers. Met de introductie van een
nieuw fietsroutenetwerk vanaf 2026 wordt het nog
gemakkelijker om de mooiste stukken te verkennen -
ideaal om een camperreis te combineren met fietsen.

TEKST EN FOTO'S Erik Van de Perre
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Het nieuwe fietsroutenetwerk
van de Deense Kastelenroute
is gebaseerd op het knoop-
puntensysteem dat in de jaren
1990 in Belgié is ontwikkeld.
Alle routes zijn al digitaal
beschikbaar en worden in de
loop van 2026 en 2027
bewegwijzerd. De thema’s
variéren van kastelen en
Vikingen tot bruinvissen.

Paradijs voor bruinvissen

De dag is al ver gevorderd als we via de
Nieuwe Kleine Beltbrug het eiland
Funen bereiken, waar we onze eerste
nacht doorbrengen op de Vejlby Fed
Strand Camping, met enkel het zachte
ruisen van de branding in de oren. De
camping aan de noordwestpunt van het
eiland Funen is ook een prima startpunt
voor een e-biketocht op de ‘bruinvis-
route’. Wat meteen opvalt tijdens deze
37 kilometer lange rondrit langs de
westpunt van Funen is de zoete geur
van koolzaad die over de zacht glooi-
ende velden hangt, waartussen wit-
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gekalkte vakwerkboerderijen met
strooien daken verscholen liggen.
Leeuweriken kwebbelen er vrolijk op
los. In de verte glinstert de zee.

Rond het middaguur bereiken we het
havenstadje Middelfart, waar we
inschepen op de ‘M/S Marianne’ voor een
walvissafari. Ja, je leest dit goed! ‘De
Kleine Belt wemelt van de bruinvissen’,
steekt schipper Kurt @stergaard van wal,
terwijl de omgebouwde kotter onder de
Oude Kleine Beltbrug door glijdt. ‘De
smalle, tot 81 meter diepe zeestraat, die
Jutland van het eiland Funen scheidt, is
een relict van de laatste ijstijd’, vervolgt

hij. 14.000 tot 15.000 jaar geleden
baanden de ijsmassa’s van de Kleine
Beltgletsjer zich vanuit het zuidoosten
een weg en groeven een diepe geul, die
na het smelten van het ijs werd over-
stroomd.’ De bruinvis, met een lengte
van 1,80 meter en een gewicht van
60-70 kilo de kleinste walvis, vindt hier
een ideaal leefgebied. ‘Enerzijds zorgt de
sterke stroming voor massa’s plankton,
dat voedsel biedt voor de haring en sprot,
die op hun beurt een rijke dis bieden aan
de bruinvis’, legt de ex-visser uit.
‘Anderzijds zijn de ondiepe kustwateren
ideaal voor het baren van jongen. Van
mei tot september zwemmen er zo’n
3.000 bruinvissen in de Kleine Belt. Dat
is de grootste concentratie ter wereld.
De boot tuft zachtjes tussen de
dichtbeboste, steile oevers van de Feeng
Sund, waar de Kleine Belt versmalt tot

In het Henner Frissers Hus (Middelfart)
herinnert een expositie aan de
vroegere bruinvisvangst.

Idyllisch haventje bij Middelfart. Met
wat geluk spot je hier vanaf het vas-
teland zeehonden en bruinvissen.
Ontbijt met uitzicht op de zee: Kyst
Camping Bogense.

Weetje: de bruinvis is de kleinste
walvisachtige.

In de zomer brengen acteurs het
‘Funense dorp’ in Odense tot leven.
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In de zomer zwemmen er 3.000
bruinvissen in de Kleine Belt. Dat is
de grootste concentratie ter wereld.

800 meter, als er aan bakboord een
plons te horen is. Nee, er ontbreekt
niemand. In het water glijdt een
donkere rug voorbij: een bruinvis.
Verderop blaast er nog een. Ze zijn
letterlijk overal en druk bezig met
‘vissen’. De bruinvis stond zelf eeuwen-
lang op het menu van de lokale bevol-
king. ‘Alleen al tussen 1819 en 1892
werden in de regio ruim 59.000 dieren
gevangen’, zegt Kurt, terwijl we
terugvaren naar Middelfart.

Op bezoek bij H.C. Andersen

De volgende dag rijden we langs de
noordkust via het pittoreske haven-
stadje Bogense en het renaissanceslot
Harridslevgaard — waar het naar
verluidt spookt — naar Odense, de
geboortestad van Hans Christian
Andersen (1805-1875). Hier gaan we in
het H.C. Andersens Hus helemaal op in
de fantastische wereld van de

beroemde Deense sprookjesschrijver.
Het moderne museum, dat sterk
contrasteert met het in het museum
geintegreerde geboortehuis van
Andersen, geeft met memorabilia
(reiskoffer, stok en laarzen), liefdesbrie-
ven (ook van mannen!) en prenten een
boeiend en veelzijdig beeld van de
schrijver. Interactieve installaties
brengen zijn sprookjes tot leven.

Met het hoongelach van zijn critici
nog in onze oren rijden we naar Den
Fynske Landsby, het ‘Funense dorp’. Het
is een openluchtmuseum dat toont hoe
de mensen in Funen leefden ten tijde
van Andersen. Een 25-tal gebouwen uit
heel Funen, waaronder vakwerkboerde-
rijen, een pastoorswoning, molens en
een schooltje, versmelten er tot een
heus dorp uit de 19de eeuw, bevolkt
door echte boerderijdieren en acteurs in
kostuums die het dorp tot leven
brengen.

Excentrieke professor
We rijden noordoostwaarts de stad uit.
Een machtige portaalkraan, een relict
van de Odense Staalskibsveerft, een
scheepswerf waar ooit 5.500 mensen
werkten, wijst de weg naar Munkebo, de
poort naar het schiereiland Hindsholm,
waar we stoppen bij Camp Hverringe.
De camping aan de kust van de Grote
Belt is ook het startpunt voor onze
fietstocht rond Hindsholm. In het dorpje
Male houden we halt bij Regeri
Hindsholm, de rokerij van Per Knuppert.
Boven de deur van het vakwerkhuis
nestelen zwaluwen, uit de tuin klinkt
Bach en in de lucht hangt de geur van
koudgerookte zalm. In de kruidentuin
treffen we de heer des huizes aan.
Krullend haar, ronde hoornen bril, korte
witte broek en lange groene kousen. Een
witte jas vervolledigt het cliché van de
excentrieke professor. Maar vergis je
niet, de man die in Italié afstudeerde
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Heerlijk gelegen aan de oostkust van Hindsholm: Camp Hverringe.
Broholm Slot was ooit een van de favoriete kastelen van de sprookjes-
schrijver H.C. Andersen.

met een scriptie over traditionele
Italiaanse productiemethoden zoals
zouten, fermenteren, roken, rijpen en
opslaan, weet precies wat hij wil. Bij de
selectie van zijn grondstoffen — van
varkensvlees tot zalm — en de verwer-
king ervan is er geen ruimte voor
compromissen. Zelfs de oven waarin hij
zijn legendarische koudgerookte zalm
bereidt, heeft hij zelf gebouwd. Deense
topkoks staan in de rij voor de produc-
ten van Per, die zijn inspiratie haalt uit
de kruidentuin, een goed glas wijn —
en Bach.

Na een rit over stoffige veldwegen
doemt het sneeuwwitte waterslot
Hverringe Gods op. Nog een kasteel
waar het wel eens durft spoken: naar
verluidt staan de vroegere heren van
Hverringe Gods op oudejaarsavond om
middernacht op uit hun graven om te
borrelen op het kasteel. Omdat ze voor

de eerste haan kraait weer in hun graven
moeten liggen, razen ze daarna weg in
een gouden koets met vier zwarte
paarden. En een koetsier zonder hoofd!

Na een kort bezoek aan de bruinvissen
en zeehonden van het onderzoeks- en
belevingscentrum Fjord § Baelt in
Kerteminde zoeven we door de velden
naar het noorden. Koolzaad en klap-
rozen wiegen in de wind. Hazen en
fazanten flitsen voorbij. Bij Fyns Hoved
duikt het schiereiland de zee in.
Zeevogels krijsen, golven beuken tegen
het kiezelstrand aan de voet van de
kliffen, waar nog restanten van Duitse
verdedigingswerken uit WO Il in het
gras verborgen liggen.

In de avondzon rollen we langs het
Begebjerg Strand terug naar de camping.
Op het strand scharrelen oeverlopers en
plevieren een maaltje bijeen, aan de
horizon glijden vrachtschepen voorbij.

EX kastelen die je gezien
moet hebben

1— Nyborg Slot

Het 12de-eeuwse kasteel van Nyborg

is een van de oudste van het land.

Momenteel is het gesloten wegens

restauratiewerkzaamheden. Een expositie

in het museum Borgmestergdrden licht

het project toe.

-~ nyborgslot.dk

2 — Broholm Slot

De 17de-eeuwse waterburcht, waar H.C.
Andersen vaak te gast was, herbergt nu
een luxe hotel en toprestaurant.

~ broholmslot.dk

3 — Egeskov

Het renaissanceslot is een van de grootste
toeristische trekpleisters van Denemarken.
Naast diverse musea (oldtimers,
camping, kostuums) vind je er prachtige
thematuinen (rozen, dahlia’s, fuchsia’s),
doolhoven en een boomkroonpad.

- egeskov.dk

4 — Valdemars Slot

Het enige Deense koninklijk paleis in
privébezit opent van mei tot september
zijn deuren, wanneer wereldbekende
kunstenaars hun werk tentoonstellen.

+ valdemarsslot.dk

5 — Brahetrolleborg

Het slot, dat is ontstaan uit een
voormalig klooster, is in privébezit en
niet toegankelijk, in tegenstelling tot
het prachtige rododendronpark, dat op
zichzelf al een omweg waard is.

~ brahetrolleborg.dk

Het fascinerendste is het zachte licht dat
de ‘Funen-schilders’ in de vroege 20ste
eeuw inspireerde, die hier vissersboten,
kusten en vogels vereeuwigden.

Gepikte botten

Het licht interesseerde de Vikings
wellicht maar matig. We parkeren de
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camper bij het Vikingemuseet Ladby,
waar de resten van een Vikingschip

(ca. 925) te zien zijn, dat in 1935 aan de
oever van de Kerteminde Fjord werd
ontdekt door de hobbyarcheoloog Poul
Mikkelsen. De donkere museumhal
toont de blootgelegde afdruk van het
‘schip van Ladby’, een 22 meter lang
oorlogsschip dat dienstdeed als graf
voor een vorst. In het ‘dodenschip’
herken ik een anker, spijkers en botten
van paarden en honden die als grafgiften
mee de grond in gingen. Van de vorst
ontbreekt elk spoor... Het skelet is
wellicht gepikt door grafrovers, lees ik.
Aan een steiger dobbert een replica van
het Vikingschip, dat ooit 32 roeiers had.
‘Als we nu uitvaren, moeten we het met
de helft doen’, vertelt een van de leden
van de vereniging Ladby Skibslaug, die
zorgt voor het onderhoud. ‘Uit plaats-
gebrek’, voegt hij er grijnzend aan toe.
Na een blik op zijn forse buik begrijp ik
hem.

Via kleine weggetjes kronkelen we
verder zuidwaarts. Het stoere Nyborg
Slot, van de 13de tot de 15de eeuw zetel
van de Deense regering, kunnen we
helaas niet bezichtigen, omdat het
wordt gerestaureerd. Even later
passeren we het machtige waterslot
Holckenhavn. Dan duiken tussen het
lover de witgele muren op van Glorup
Gods, een renaissanceslot verbouwd tot
een van de mooiste barokkastelen van
het land. Ook Andersen vertoefde er
graag. In een brief schreef hij: ‘Dit is
echt een verblijf naar mijn smaak. Een
kasteel in Italiaanse stijl met een tuin
naar Engels voorbeeld.

Via de brug over de Svendborgsund
rollen we naar het eiland Tasinge, waar
we neerstrijken op de Svendborg Sund
Camping. Een heerlijke plek om tot rust
te komen: als ik bij zonsopgang de
camperdeur open, valt mijn oog op een
aalscholver. We boeken drie nachten. En
huurfietsen voor drie dagen...
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Portretten op de plee
Vanuit Svenborg, een oude havenstad
die in de 19de eeuw 29 scheepswerven
telde, fietsen we over een oude
spoorwegbedding naar Skarup, waar ons
in de stokerij Aqua Vitae Sydfyn een
proeverij van brandewijnen van
historische appelsoorten wacht. Mijn
favoriet: Sydfynsk K, een appel-
brandewijn, gestookt van Elstar en
gerijpt in whiskyvaten. Op een steen-
worp afstand ligt de Skarupere
Vingaard, waar de jonge wijnbouwers
Morten Wittrock en Lotte Sandal
bewijzen dat ook in Denemarken
inmiddels goede (witte) wijn wordt
geproduceerd.

’s Middags kloppen we op de poort
van Broholm Slot. De waterburcht, die

mfmwm%l

nu dienstdoet als een luxe hotel met
restaurant, is een van de beroemdste
kastelen van Funen. H.C. Andersen
verbleef geregeld in het kasteel, dat al in
1326 onder koning Christoffel I werd
vermeld. In totaal waren er 29 koningen
en 2 koninginnen te gast. En twee
fietsreporters, die op het terras een
forse schotel hertenham, vis, kaas en sla
verslonden.

Voor we aan de terugweg beginnen,
fietsen we in het spoor van Andersen

naar het renaissanceslot Hesselagergard.

Bij zijn verblijf in juni 1850 noteerde hij
in zijn dagboek dat hij ‘zich hier toch
enigszins ongemakkelijk voelde bij de
aanblik van de portretten van de hertog
van Augustenborg en de prins van Ner...
op de plee.
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Van de vorst ontbreekt elk spoor. Het skelet is
wellicht gepikt door grafrovers.

Grote kunst en kleine scheepjes
Cultuurfans noteren alvast de rondrit op
het eiland Tasinge, waar we het knusse
schippersdorp Troense verkennen met
zijn vermaarde Gronnegade, geflankeerd
door 18de-eeuwse vakwerkhuizen met
lange, smalle tuinen. Deze dateren uit
het midden van de 18de eeuw, toen
landheer Niels Juel de bevolking
aanmoedigde om zich toe te leggen op
de fruitteelt.

We treffen Niels Juel ook in het nabije
Valdemars Slot, het grootste Deense
privéhuis en het enige koninklijke paleis
in particulier bezit. Het werd gebouwd
door koning Christiaan IV voor zijn zoon
Valdemar Christian, die tijdens de
Noordse Oorlog in Polen viel en ‘zijn’
kasteel dus nooit te zien kreeg. Later
schonk de vorst het slot aan admiraal
Niels Juel (1629-1697) als erkenning voor
zijn moed in de Slag in de Baai van Koge,
waar hij de Zweedse vloot in de pan
hakte. Andersen bracht in de zomer van
1830 een nacht door in het kasteel,
waarbij zijn rijke fantasie hem maar
weer eens parten speelde. Na zijn

bezoek schreef hij in Alleen een violist:
s Nachts klommen de schilderijen uit
hun lijsten en nam Niels Juel, met het
zwaard in de hand, plaats in de kleur-
rijke fauteuil met de hoge rugleuning.’
Het bewuste portret van de admiraal
kunnen krijgen we te zien tijdens een
rondleiding door Nikolaj Albinus, de
echtgenoot van kasteelvrouw Louise
[uel-Brockdorff Albinus, een directe
afstammelinge van Niels Juel. De
rondleiding staat in het teken van de
eerste van een reeks exposities van
wereldberoemde kunstenaars, waarmee
de eigenaren het kasteel op de kaart
willen zetten. De volgende editie is
gepland van mei tot september 2026.
Voor onze laatste fietstocht nemen
we de veerboot van Svendborg naar
AZroskebing, de best bewaarde middel-
eeuwse stad van Denemarken. Met haar
geplaveide straatjes, gietijzeren
lantaarns, kleurrijke huisjes en stok-
rozen lijkt ze wel een decor uit een
sprookje van Andersen. Een juweeltje is
het Flaskeskibsmuseet in het voor-
malige armenhuis, gewijd aan het

levenswerk van zeeman Peter Jacobsen
(1873-1960), alias Flaske-Peter. Tot aan
zijn dood bouwde hij ruim 1.700
flessenscheepjes. Zelfs zijn (uitgestalde)
grafkruis bevat zeven flessenscheepjes,
die de zeven wereldzeeén symboliseren.
Zoetekauwen worden bij aankomst in
de haven door de kruidige geur van drop
naar de Vestergade gelokt, waar
Hattesens Konfektfabrik sinds 2016

Verrassende ontmoeting met enkele
‘wilde' paarden op weg naar kasteel
Egeskov.

Valdemars Slot wordt nog steeds be-
woond door nakomelingen van admiraal
Niels Juel.

Het Flaskeskibsmuseet in Araskabing is
volgepropt met flessenscheepjes.

In het Flaskeskibsmuseet in Zraskabing.
Kunstexpositie op Valdemars Slot: instal-
latie van de Deense Pernille With Madsen.
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In de buurt van Svendborg fietsen we langs de watermolen van Vejstrup (1838).
Het waterslot Egeskov is een van de beroemdste kastelen van Denemarken.

heerlijke drop van natuurlijke ingredién-
ten produceert. En op een steenworp
afstand daarvan ligt de £ro [smageri,
met het beste ijs van het land.

Triest einde

Een ritje met de camper naar het
binnenland brengt ons naar Egeskov
Slot. De prachtige waterburcht, een van
de grootste toeristische attracties van

www.pasar.be.
- bit.ly/reiswijzer-funen
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het land, verrast met een bonte mix van
historische architectuur, heerlijke
tuinen (rozen, dahlia’s en fuchsia’s),
diverse musea (0.a. oldtimers), een
boomkroonpad, doolhoven enz. Daarbij
zou je bijna vergeten dat het kasteel nog
steeds bewoond wordt door de adellijke
familie Ahlefeldt-Laurvig-Bille.

Een laatste stop leidt ons naar Faborg
aan de zuidkust. Het is een leuk haven-
stadje met een wirwar van oude
steegjes, beheerst door de okergele
klokkentoren. Aan het rijke verleden
herinneren mooie koopmanspanden
zoals Den Voigtske Gaard, waar we
Andersen voor het laatst ontmoeten.
Hier trof de schrijver zijn eerste liefde,
Riborg Voigt. Doch de prille liefde
eindigde triest, omdat de rijke koop-
mansdochter met een andere (beter
gesitueerde) man moest trouwen.
Pechvogel Andersen droeg de afscheids-
brief van Riborg zijn hele leven bij zich in
een kleine leren buidel. 3

Staat er een campingtrip richting Denemarken op je bucketlist?
Handige info en adressen vind je in de online reiswijzer via

6}( fietsen op Funen

1— Bruinvisroute

36 km, 280 hm

Waar? Rondrit vanaf Middelfart door
het uiterste westen van Funen

Hoe? Meestal kleine landweggetjes;
soms onverharde boswegen

Leuk: Bruinvissafari op de Kleine Belt

2 — Fyns Hoved-route

60 km, 250 hm

Waar? Vanaf Kerteminde (Fjord &
Beelt) fiets je langs de Odense Fjord
naar de landtong Fyns Hoved en
terug langs de Grote Belt.

Hoe? Rustige, kleine weggetjes, soms
onverharde veldwegen

Leuk: Fjord & Beelt (bruinvissen en
zeehonden), Fyns Hoved en slot
Hverringe Gods

3 — Kasteelroute rond Svendborg
54 km, 320 hm

Waar? Rondrit vanaf de haven van
Svendborg via Lundeborg en Broholm
Hoe? 80 % kleine wegen, 20 %
onverhard

Leuk: Broholm Slot

4 —Tasinge

40 km, 185 hm

Waar? Rondrit over het eiland
Tasinge vanaf Vindeby

Hoe? Kleine landweggetjes

Leuk: Oude kapiteinshuizen in Troense
en kunstexposities in Valdemars Slot

5 —Het eiland Zro

33,56 km, 180 hm

Waar? Vanaf de haven van
Zrgskobing langs de noordkust naar
Marstal, terug via de zuidkust en het
binnenland

Hoe? 72 % verharde wegen, 28 %
onverhard

Leuk: Middeleeuws £raskebing,
Flaskeskibsmuseet (flessenscheepjes)

- Fietsverhuur:
info@bicycleandmore.net
sydfyns-cykeludlejning.dk
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